
Onze donatie : 25 waterfilters aan de Stichting:  

Schoonwater Projecten Indonesië (S.P.I.) 

 

 

Een kleine stichting in Bali (Indonesië), die sponsorgelden binnenhaalt en heel direct 
besteedt aan het toegankelijk maken  van schoon drinkwater voor de lokale bevolking. 
Misschien, dat je als je aan Bali denkt, mooie witte stranden en sjieke hotels voor je ziet, 
altijd zon en dat alle luxe binnen handbereik is. Klopt helemaal! Maar helaas is dat alleen 
voor de tourristen en rijke Indonesiërs  weggelegd. De lokale bevolking woont in de dorpjes, 
ver van de witte stranden en leeft veelal in bittere armoede. En schoon drinkwater is iets dat 
voor hun niet voorhanden is.  

Een aantal Hollanders, die daar al lang wonen, hebben hun krachten samen met de lokale 
bevolking gebundeld. Via hun netwerk worden sponsoren geworven. Sponsoren, die als ze 
op vakantie komen, betrokken worden bij de werkzaamheden van S.P.I. en zo zelf kunnen 
zien dat hun sponsorgeld daar terecht komt, waar het hardst nodig is! De stichting bestaat 
inmiddels 5 jaar en draait volledig op vrijwilligers. 

Wij zagen de oproep via Face Book, waarin een voor ons bekende sponsor op zoek was 
naar een extra donatie van 25 waterfilters! De ‘Yayasan Sahaja Sawah Foundation’ (een 
Indonesische non-profit organisatie) zou ze verdubbelen! Stichting Don Camillo heeft direct 
gereageerd en de 25 waterfilters gesponsord.  

De slogan van Yayasan Sahaja Sawah Foundation is: 

“life’s greatest privilege is taking care of those around you” 

(“het grootste voorrecht van het leven is, het zorgen voor de mensen om je heen”) 
 

En dat is nou precies waar de markante Roermondse kapelaan ‘Don Camillo’ voor stond en 
onze Stichting inhoud aan wil geven! 
 

Samen hebben de 2 Stichtingen 50 waterfilters gedoneerd à € 25,00 per stuk.  
En met 1 waterfilter wordt een  gezin van 5 personen 3 jaar lang voorzien van schoon 
drinkwater.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 


